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Agenda 
 

ma 21-08-2023     Eerste repetitieavond 

za 26-08-2023 Jaarlijkse BBQ: 15.00 uur bij "Domme aanleg" in  

                              Barlo 

za 16-12-2023 Kerstsamenzangavond in de Oude Helena Kerk 

Van de bestuurstafel  
En dan is het weer zover, de vakantieperiode zit er alweer bijna op. Van harte 

hoop ik dat jullie ervan konden genieten. Ook hoop ik dat jullie met veel ple-

zier op de eerste repetitieavond van dit seizoen komen.  

In ieder geval zijn jullie daar van harte voor uitgenodigd en als je je buurman 

meebrengt die misschien wel eens wil kijken hoe zo'n repetitieavond er uit 

ziet, ook van harte welkom. 

Op deze avond wordt jullie toestemming gevraagd ermee akkoord te gaan dat 

Arie Borsjes wordt benoemd als bestuurslid. Hij neemt dan de plaats in van 

Wim Bollen. Dit is dan een formele vraag die aan jullie gesteld wordt nl. 

stemt de meerderheid van de leden van het ACM hiermee in… 

Deze eerste repetitieavond is maandag 21 september a.s. Als je ervoor zorgt 

dat je de benodigde 33 muziekstukken bij je hebt zou dat helemaal geweldig 

zijn. De lijst van de benodigde muziekstukken heb je 30 mei per mail ontvan-

gen. Dan kunnen we vol goede moed het nieuwe seizoen toezingen. 

 

Zaterdag 26 augustus willen we onze jaarlijkse BBQ houden bij  of in "de 

Domme Aanleg". Deze begint een uur eerder dan gebruikelijk.  

Dus de aanvang is dit keer 3 uur. 

We willen dan om half zeven afsluiten. 

 



Het verzorgen van de functie Lief en Leed wordt momenteel uitgevoerd door 

Joop Bussink. Hij vervangt hiermee dan tijdelijk Albert Scholten. 

 

Poppe Kemper heeft helaas zijn lidmaatschap van ons koor moeten opzeggen. 

Het vergde voor hem lichamelijk te veel moeite, met name het staan. Het 

werd hem tijdens het laatste optreden bij "het Ambthuus" duidelijk dat hij niet 

meer mee kon. Jammer. 

 

Dan nog een naar bericht. Herman Wisselink is ernstig ziek. Toch vindt hij 

het fijn bezoek te ontvangen. Zijn adres is: 

het Ambthuus "kamer 109. Bredevoort. 

 

Namens het bestuur wens ik ons allemaal een fijn zangseizoen 2023-2024 toe. 
 

                                                                                                      Ad Doornink 

Even terugkijken 

 

Het was een druk weekend voor de zangers van het ACM, het eerste weekend 

van juli, het laatste voor 

de vakantie. 

Allereerst op zaterdag  

1 juli ’s middags de au-

bade bij Henk en Trudy 

Heusinkveld. Zij waren 

50 jaar getrouwd, een 

heuglijk feit dat ze wil-

den vieren. Niet alleen 

met familie en vrien-

den, maar ook met het 

mannenkoor, waar 

Henk al 36 (?) jaar lid 

van is. De locatie, het 

Dorpshuis in IJzerlo, was ons ook bekend, want een paar jaar geleden hebben 

we daar onze BBQ gehad. Het was wel spannend toen we ons moesten opstel-

len en tegen een dichte wand aankeken. Maar gelukkig waren het schuivende 

panelen, toen we gingen zingen konden we het bruidspaar en alle gasten zien. 

“You raise me up”, “Plovi, plovi” en “Vrede is ver” waren de nummers die 

we zongen. En met name het laatste lied, met de woorden: ‘Vrede is ver, ver-

der dan ooit, samen, samen, laat alles wat ademt in vrede bestaan.’ Het zijn 

woorden die in deze tijd gehoord mogen worden. De gasten hebben het ge-

waardeerd, gehoord het applaus. En stiekem hoop je toch dat een paar van die 

mannen uit het publiek misschien eens een avond komen meezingen, en zelf 

ondervinden hoe fijn dat kan zijn.  

Jammer was het dat een paar leden de rectificatie niet gezien hadden van de 

aanvangstijd en aankwamen toen we net uitgezongen waren. Gelukkig waren 

ze wel op tijd voor de traktatie die in rap tempo werd rondgedeeld. En het was 

fijn dat Yvonne het “Lang zullen ze leven” inzette, zodat we ook een heil-

dronk konden uitbrengen!  



Heel anders was 

het optreden op 

maandag 3 juli in 

het Ambthuis in 

Bredevoort. Ik 

kan me van een 

eerder optreden 

herinneren dat 

het binnen was in 

een lage zaal, en 

dat het er warm 

en benauwd was. 

Nu stonden we 

lekker buiten, en het bleef droog! Onder de toehoorders ook ons oud-lid Geert 

Hobé met zijn vrouw, samen zingen ze alle stukken mee. Er was een mooi 

programmaboekje gemaakt, dat aan de aanwezigen werd uitgereikt. De sa-

menzangliederen stonden er in, zodat iedereen ook mee kon zingen.  
 

Het was een uitgebreid programma met de bekende nummers als: ‘Vrede is 

ver’, ‘Jacobs ladder’, ‘Morning has broken’, ‘Song of peace’ en ‘Cherubijnen-

zang’, maar ook het nieuwe nummer: ‘In einem Kühlen Grunde, da geht ein 

Mühlenrad’. 

Dat was het lied dat Matthijs ons liet zingen tijdens zijn proefdirectie. We zijn 

nu een paar maand verder, en het is al zo vertrouwd dat hij ons dirigeert. Ook 

op zo’n avond voelt het goed, ontspannen, met oog voor de situatie. 

En die situatie was wel dat we op een gegeven moment toe waren aan een 

pauze, om de keel te smeren, maar vooral ook om even te zitten. Tja, op onze 

leeftijd……… 

Na de pauze o.a. ‘Precious Lord’, ‘Geef aan de wereld vrede’ en ‘Ik zal er 

zijn’. Tot slot het Aaltens volkslied.  

Ik weet niet of ik er iets van zeggen mag, maar dat is een tekst die toch echt 

niet meer van deze tijd is: 

“Waar in ’t Loohuis en de Wolboom, ons ’t natuurschoon tegen lacht, waar 

het Walfort ons herinnert aan een vroeger voorgeslacht, waar het bord “ver-

boden toegang” ’t oog des wand’laars niet verstoord, dat is Aalten dat veel 

mensen kennen, als hun liev-lingsoord”.  

Ik ben Aaltenaar in hart en nieren, maar deze tekst gaat toch echt te ver. Als je 

tegenwoordig in het Loohuisbos komt dan is het eerste wat je opvalt, dat er 

een hoop dooie bomen liggen, en dat de doorns en distels je tegenlachen in 

plaats van natuurschoon. Ik zou een beetje voorzichtig zijn met dergelijke 

hoogdravende nostalgische teksten. Maar misschien kenden de toehoorders 

het nog wel. Zij hebben in elk geval genoten van het optreden, en daar gaat 

het uiteindelijk om. 

En ondanks dreigende luchten bleef het droog! 

Het was geen activiteit van het mannenkoor, maar ik ben op die zondagavond 

ook nog naar de mannenzangavond in de Oude Helenakerk geweest. 

En dat vond ik een mooie avond waar je heerlijk kon zingen. 

 
 



Onder begeleiding van Ronald IJmker op het 

orgel zongen we Psalmen en geestelijke lie-

deren en uit de bundel Opwekking. Marco 

Heusinkveld had met een aantal mannen de 

bovenstem geoefend van een aantal liederen. 

En dan te zingen in die kerk met een paar 

honderd mannen in die prachtige akoestiek, ik 

kreeg er kippenvel van. 

Zeker bij het laatste lied: Lichtstad, met uw paar’len poorten.                    

Volgend jaar wordt het weer gehouden, bij leven en welzijn. 

            Arnold Rots  

 

Ik geef de pen door aan……..? 
 

Lieuwe Westerterp 
 

Mij is verzocht om in ‘Nieuwsflits’ iets te schrijven. Ik wil hier graag aan vol-

doen. Eerst wil ik iets schijven over mijn afkomst, gezin, werk, studie en de 

tijd na mijn betaald werken. 
 

Jeugd 

In 1951 werd ik in Lutten, gemeente Hardenberg, geboren als tweede zoon 

van mijn ouders. Later werden er nog een broer en twee zussen geboren. Mijn 

vader was in Lutten predikant van de CGK. 

Toen ik 5 jaar was zijn we verhuisd naar Wormerveer waar we ongeveer vijf 

jaar hebben gewoond. Hierna kreeg mijn vader een beroep uit Midwolda, 



Groningen, ca. 7 km van Winschoten. Ik heb de lagere school in Midwolda 

afgemaakt en de Mulo in Winschoten doorlopen. 

In Midwolda heb ik ‘platter’ Gronings leren praten dan de gemiddelde Gro-

ninger. Het was een mooie periode in mijn leven en ik heb daar volop genoten 

van het leven. In de periode rond 1960 moesten wij, als kinderen, in ons doen 

en laten wel rekening houden met het feit dat mijn vader dominee was. Dat 

was niet altijd even fijn. 

Begin 1973 zijn we verhuisd naar Spijkenisse waar mijn vader predikant werd 

van de CGK Spijkenisse en Zuidland. Zuidland was een boerendorp zo’n 10 

km van Spijkenisse. Mijn vader en ik zijn samen enkele maanden eerder dan 

de rest van het gezin naar Spijkenisse verhuisd. Ik kon in maart met mijn 

nieuwe baan in Vlaardingen beginnen en mijn broers en zussen konden in 

Groningen hun schooljaar afmaken. 
 

Conny en gezin 

In Spijkenisse leerde ik Conny kennen, zij was ook lid van de CGK Spijke-

nisse. Al snel klikte het en aan het eind van het jaar hadden we ‘verkering’. 

We zijn eind 1976 in Spijkenisse getrouwd en beiden wilden we 

graag uit de randstad weg. Toen ben ik gaan solliciteren. Dat heeft in 

1977 geresulteerd in een nieuwe baan bij de Rabobank in Harlingen. 

Ook Conny kon daar als stimuleringsleerkracht aan het werk. We hebben 

ruim 13 jaar in Harlingen gewoond en vier van onze vijf dochters zijn daar 

geboren. In Harlingen hebben we een heel goede tijd gehad. 

Onze jongste dochter is in 1991 in Aalten geboren. We zijn als ouders bijzon-

der blij dat onze dochters hun draai hebben gevonden in onze (kerkelijke) ge-

meente en ook dat ze hun partners hier hebben gevonden. Allemaal zijn ze in 

Aalten blijven wonen en werken resp. in een kinderdagverblijf (KiekdeKoe), 

als kapster (Kapsalon Kerstje), als docent op de HAN, leerlingencoach, en 

jobcoach. Allen zijn ze getrouwd en hebben kinderen; inmiddels bestaat onze 

familie uit 28 personen. 
 

Werken 

Ik ben begonnen bij Slavenburg’s bank in Groningen en moest toen 1,5 jaar in 

dienst bij de Luchtmacht in Duitsland. Na mijn diensttijd heb ik nog 9 maan-

den bij de EGD (energiebedrijf) in Groningen gewerkt. 

Toen we vanuit Midwolda verhuisden naar Spijkenisse kon ik bij de Rabo-

bank Vlaardingen kantoorbeheerder worden.  

Na ca 2 jaar wilde ik iets anders. Ik wilde leiding gaan geven en iets gaan op-

bouwen. Om dat te doen ben ik naar Berkel en Rodenrijs gegaan. Daar ben ik 

hoofd administratie geworden. 

Zoals gezegd wilden we graag weg uit de randstad en in 1977 werd ik bij de 

Rabobank Harlingen aangenomen als hoofd bedrijfsvoering. 

Ook aan wonen in Harlingen kwam een einde. Ik kreeg eind 1990 een tele-

foontje van een personeelsadviseur met de vraag of ik belangstelling had om 

te solliciteren in Varsseveld. Een nieuwe uitdaging na 13 jaar sprak mij wel 

aan. Andere mensen, andere gedachten en nieuwe structuren opbouwen waren 

voor mij wel weer een uitdaging. Begin 1991 verhuisden we naar de Achter-

hoek. Verwacht werd dat we ook in Varsseveld zouden gaan wonen, maar wij 

wilden in Aalten wonen. We vonden het belangrijk dat we in de buurt van de 



CGK-kerk en middelbare school zouden wonen en dat onze kinderen contac-

ten zouden krijgen met de jeugd uit de gemeente. Tot op de dag van vandaag 

hebben wij van dit besluit geen spijt. 

Na de Rabobank Varsseveld moest er weer iets nieuws komen. In Wijhe werd 

iemand gezocht die wilde zorgen dat de organisatie van de bank nieuw leven 

werd ingeblazen. Een hele leuke klus was dat. 

Na deze klus ben ik nog bij diverse andere banken aan het werk geweest. Ik 

heb deze banken mogen ondersteunen in het op poten zetten van de proces-

gang met betrekking tot de bedrijfsfinancieringen. Een zeer leerzame periode, 

omdat je dan met collega’s te maken krijgt die sterk gericht zijn op de klant 

en dat is heel anders denken dan collega’s die alles nog eens administratief 

moeten vastleggen. Ik heb hier veel van geleerd. 

De laatste 9 à 10 jaar heb ik leiding mogen geven aan de procesgang binnen 

de fusiebank en er moest ook een nieuwe afdeling bij de Rabobank Salland 

(Deventer en omstreken) opgestart worden. Mijn reeds eerder opgedane erva-

ringen kon ik goed inzetten bij de opbouw van deze bank. 

Mei 2010 ben ik gestopt met het in loondienst werken bij de Rabobank. Ik 

kon gebruik maken van een aanbod en daar hebben Conny en ik lang over na-

gedacht. Ik had nog genoeg spirit om weer opnieuw een klus op te pakken 

maar ik zag om mij heen ook dat het leven soms anders kan gaan lopen. Uit-

eindelijk hebben we besloten dat ik zou gaan stoppen. 
 

Studeren 

Mijn hele arbeidsleven heb ik gestudeerd of getracht de ontwikkelingen bij te 

houden. Vanuit het bankwezen was je wel verplicht om bij te blijven. De ont-

wikkelingen gingen steeds sneller en dat vroeg steeds om bijscholing. Ik heb 

leren nooit vervelend gevonden. Door het leren ontdek je steeds meer verban-

den en krijg je ook verklaringen voor bepaalde zaken. Het komt niet allemaal 

zo vreemd over. De eerste jaren (1960-1970) heb ik er vaak met de pet naar 

gegooid. Ik vond voetballen leuker. Op een gegeven moment zette mijn vader 

me voor het blok. Hij had twee voorstellen: Je gaat werken en studeren of je 

gaat werken en niet studeren en dan betaal je kostgeld. Toen vond ik de voor-

gestelde keuze niets, maar met de kennis van nu ben ik bijzonder blij met zijn 

voorstel. Toen ik 54 jaar was ben ik nog begonnen met een opleiding ‘Be-

drijfskunde’ bij het IBO in Zeist en dat was voor mij ook de laatste langdurige 

cursus. 
 

Na mijn betaald werken 

Nu was een periode aangebroken dat ik opnieuw mijn weg moest zien te vin-

den. De dagen werden heel snel goed gevuld. Ik verveel mij dus helemaal 

niet. 

Mij werd gevraagd om het evangelisatie project in Lichtenvoorde op te zetten 

(beleidsmatig en financieel). Weer heel iets anders dan ik gewend was. 

Binnen onze kerkelijke gemeente zijn ook diverse klussen op mijn pad geko-

men. (werkgroep pastoraat, Commissie van Beheer, bouwcommissie e.d.) 

Ik ben ook enige jaren voorzitter van ons koor geweest. Deze periode heb ik 

uiteindelijk als goed ervaren. Ik geloofde erin dat we ons als koor moesten 

voorbereiden op de toekomst. Tijden veranderen en daar moet je op 



anticiperen. Doe je dat niet dan is het de vraag of er nog een mooie toekomst 

is voor een koor. 

De sponsorcommissie van AZSV deed een beroep op mij om samen met an-

deren het sponsorgebeuren verder uit te bouwen. (Commercieel als admini-

stratief). Hier heb ik veel plezier aan beleefd. 

Omdat ik gewerkt heb in de financiële sector weten ze je ook gauw te vinden 

om mensen die financieel in moeilijkheden zitten te helpen op de weg naar 

herstel. Mijn ervaring is dat een financieel debacle heel vaak een eindresultaat 

is van andere diepliggende vragen e/o moeiten. De buitenwacht ziet in eerste 

instantie alleen de buitenkant, maar niet de binnenkant. Het ondersteunen van 

deze mensen vraagt veel energie, geduld en je moet weten waar je moet zijn 

om uiteindelijk tot oplossingen te komen. Ik maak regelmatig schijnende ge-

vallen mee. Als het uiteindelijk tot een oplossing komt dan is degene die ge-

holpen wordt blij en hij of zij kan dan weer verder. Soms moet ik ook consta-

teren dat de ondersteuning uiteindelijk niet het gewenste resultaat heeft opge-

leverd. 
 

Tot slot 

Als ik terugkijk constateer ik dat ik met heel veel plezier heb gewerkt. Ook 

ben ik dankbaar dat we het samen met onze meiden, schoonzoons en kleinkin-

deren goed hebben. Het kan ook zo anders. Gelukkig mogen we met z’n allen 

weten dat God ons heeft geholpen. 

Aalten, juli 2023 

Lieuwe Westerterp 
 
 

Johan Klompenhouwer wil in de volgende Nieuwsflits iets van zijn doen 

en laten vertellen. 
 

Felicitaties 
 

In de vakantiemaand juli waren jarig: Johan Klompenhouwer,  

Arie te Lindert en Henk Stronks. 

 

In de maand augustus zijn jarig: Antoon Essink, Freek Gussinklo, 

Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen en Wim Saalmink. 

 

Heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie  
 

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots  * Ad Doornink  * Gerrit Oosterink 

 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 
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